
De Makkabeeën en Chanoekah in de Joodsche Historiën van Flavius Josephus

De Joods-Romeinse geschiedschrijver Flavius Josephus heeft in zijn dikke verslagen uitgebreid
geschreven over de aanleiding tot de Makkabeese opstand, hoe die begon, en de vele 
gevechten die er op volgden. Ook Daniël schreef over die tijd.
Helaas is de Makkabeese dynastie uitgelopen op niemand minder dan koning Herodes, ja die 
van de kindermoord in Bethlehem.
In het Nieuwe Testament komen we het Chanoekah-feest tegen in Johannes 10:22.

Daniël 8:5-14 beschrijft in een visioen, hoe de 
Griekse koning Alexander de Grote de Meden 
en Perzen versloeg, stierf, en zijn grote rijk 
werd verdeeld onder vier of vijf generaals.

5 Ík bleef opletten – en zie, er kwam een geitenbok
aan, vanuit het westen, over heel het aardopper-
vlak, zonder de aarde aan te raken. De bok had 
tussen zijn ogen een opvallende hoorn. 6 Hij kwam
tot bij de ram met de twee hoorns, die ik had zien 
staan voor het kanaal, en schoot met zijn grimmige
kracht op hem af. 7 Ik zag hoe hij, vlak bij de ram 
gekomen, zich tegen hem verbitterde, de ram een 
stoot gaf en zijn beide hoorns brak. In de ram was 
geen kracht om tegen hem stand te houden. (De 
bok) wierp hem tegen de grond en vertrapte hem, 
en er was niemand die de ram uit zijn macht kon 
redden.
8 De geitenbok maakte zich uitermate groot. Maar 
toen hij machtig geworden was, brak de grote 
hoorn af en in plaats daarvan kwamen er vier 
opvallende op, overeenkomstig de vier wind-

(streken) van de hemel. 9 Uit één ervan kwam een 
kleine hoorn tevoorschijn, die uitzonderlijk groot 
werd, naar het zuiden toe, naar het oosten toe en 
naar het Sieraad(land) toe. 10 Hij werd groot, tot 
aan het leger van de hemel. Van dat leger, name-
lijk van de sterren, liet hij er (sommige) ter aarde 
vallen en vertrapte ze. 11 Hij maakte zich groot tot 
aan de Vorst van dat leger. Het steeds (terugke-
rende offer) werd aan Deze ontnomen en Zijn 
heilige woning neergeworpen. 12 En het leger 
werd overgegeven vanwege de afvalligheid tegen 
het steeds (terugkerende offer), en hij wierp de 
waarheid ter aarde. Hij deed (het) en het gelukte.
13 Toen hoorde ik een heilige spreken, en een 
heilige zei tegen de Ongenoemde Die sprak: Hoe-
lang zal het visioen van het steeds (terugkerende 
offer) en de verwoestende afvalligheid gelden, en 
hoelang zal zowel het heiligdom als het leger 
overgegeven worden om vertrapt te worden? 14 
Hij zei tegen mij: Tot tweeduizend driehonderd 
avonden en morgens. Dan zal het heiligdom in 
rechten hersteld worden.

Flavius Josephus, 12e boek, hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2 beschrijft het ontstaan van de 
Septuagint (LXX), de Griekse vertaling van het 
Oude Testament. Deze wordt door theologen 
vaak geraadpleegt bij onduidelijke gedeelten 
van de Hebreeuws tekst.

Ptolemeus bijgenaamd Philadelphus volgde int
't rijk van Egypte naa zijnen vader Ptolemeus 
Soter, en regeerde negenendertig jaaren. Hij 
deed de wetten der Jooden in 't Grieks 
vertalen.

[Na een uitgebreid relaas over de vrijlating van
Joodse slaven uit Egypte]:
't Zou mijns oordeels noodeloos zijn, alhier de 
naamen te melden van die tweeënzeventig 
persoonen, welke de wetten de Jooden aan 
den koning Ptolemeus bragten. (…)
Toen 't werk ten einde gebragt was, deed 
Demetrius alle Jooden tzamenkomen, en las 
hen deeze overzetting in tegenwoordigheid der
tweeënzeventig voor: zij keurden ze goed.



Hoofdstuk 7 De Syrische koning Antiochus 
IV Epiphanes was de vijfde vorst van het 
Seleucidische rijk, een van de rijken die na de 
deling van het rijk van Alexander de Grote ont-
stonden. Het omvatte Syrië, Babylon, Perzië 
en omstreken. Hij was voornemens om Egypte
te veroveren maar werd daarvan weerhouden 
door de Romeinen, en richtte daarop zijn aan-
dacht op Jeruzalem en de Joodse godsdienst. 
In 168 v. Chr. beval hij om het altaar van Baäl 
Hasjamaïm (het Syrische equivalent van Zeus)
op te zetten in de Joodse tempel te Jeruzalem.

Hoofdstuk 8 beschrijft hoe de Joodse 
priester Mattathias en zijn zoon Judas Makka-
beüs de furieuze Joden leidden in hun opstand
tegen de Seleuciden. Antiochus, woedend over
het verzet van de Joden, voerde persoonlijk 
zijn leger aan en liet duizenden Joden ombren-
gen. Vanwege zijn wreedheid noemden de 
Joden hem al gauw Antiochus Epimanes 

(grieks voor de gek). Antiochus overleed aan 
een ziekte tijdens het hoogtepunt van de strijd. 
Judas sneuvelde in de strijd, maar zijn broer 
Simon Makkabeüs wist, zo'n twee decennia na
de dood van Antiochus IV, uiteindelijk onafhan-
kelijkheid voor de Joodse staat te verkrijgen.
--- lees verder bovenaan de volgende kolom--
===================================



Hij stichtte de Hasmonese dynastie, die tot 63 
v.Chr. in Judea aan de macht zou blijven. 
Na de dood van Antiochus IV werd het rijk van 
de Seleuciden lange tijd door interne twisten 
verscheurd, wat een verklaring kan zijn voor de
uiteindelijk geslaagde opstand van de Joden.
(Bron: Wikipedia)
===================================

Hoofdstuk 10 vertelt hoe Judas Maccabeüs,
de zoon van de priester Mattathias, enkele 
veldslagen tegen Syrische landvoogden wint



Flavius Josephus verwijst hiernaast naar de 
profeet Daniël. die deze gebeurtenissen had 
voorzegd in hoofdstuk 8, zie blad 1

Judas en zijn broers waren de stichters van de 
dynastie der Hasmoneeën, die de ambten van
koning en hogepriester combineerden.
In 63 v.Chr. maakte de Romeinse generaal 
Pompeius echter een einde aan het zelfstandig
Hasmonees bestuur en werd Judea, met 
Idumea en Samaria, een vazalstaat van de 
Romeinen. Deze werd bestuurd door Hyrcanus
II, die optrad als hogepriester en later ook de 
titel ethnarch mocht voeren. (Wikipedia)

Herodes de Grote was een Idumeeër, afkom-
stig uit het zuidelijk deel van Judea, waarin in 
de 6e eeuw v.C. Edomieten infiltreerden en 
zich met de joodse bevolking vermengden. 
Bovendien zou zijn moeder een Arabische zijn 
geweest. Zijn voorouders stonden echter al in 
dienst van de laatste Hasmoneeën en zijn 
vader had zulke goede relaties met de Romei-
nen dat hij in 47 v.C. via Julius Caesar het 
Romeinse burgerrecht verwierf. Herodes werd 
in 73 v.C. geboren. Alleen volgens joods recht 
was hij een jood, niet door zuivere afstamming.
Op 25-jarige leeftijd tot stadhouder van Galilea 
aangesteld, wist hij door niets ontziende 
politieke en strategische manoeuvres vanaf 37 
v.C. het koningschap over een groot deel van 
Palestina te verwerven. Hij huwde met 
Mariamne, een vrouw uit de dynastie der 
Hasmoneeën, die echter in 29 v.C. als slacht-
offer van zijn onophoudelijke achterdocht werd 
terechtgesteld. (DBNL)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Herodes_de_Grote
https://www.dbnl.org/tekst/goos020vana02_01/goos020vana02_01_0017.php

